
[INTROMUZIEK – Een bombastisch, overdreven nieuwsjingle. De camera zoomt in op een
luxueus, absurd decor met neonletters: “WERELD OP STELTEN – MET JE HOST, BOB VAN DER
KANT!” Bob, de excentrieke komiek, zit onderuitgezakt in een fluwelen stoel, met een mok
waar “Wodka?” op staat.]

BOB:
Goedenavond, dames en heren! Welkom bij ‘Wereld op Stelten’, waar we de planeet
proberen te redden – of in ieder geval een beetje te entertainen terwijl we het proberen.
Vanavond hebben we vier toppers op het gebied van milieu, en ik beloof je, ze zijn het over
net zo veel eens als katten over een badkuip.

[De gasten komen binnen: Greta met een stapel wetenschappelijke rapporten, Jane met een
spandoek, Gustavo met een zeldzame orchidee en David met een stofjas vol zakjes.]

BOB:
Laten we beginnen! Greta, je hebt meer rapporten bij je dan een gemiddelde VN-vergadering.
Wat is je grootste zorg vanavond?

GRETA:
(Zucht) Dat we hier zitten te praten in plaats van actie te ondernemen.

JANE:
(Wappert met haar spandoek) Precies! We moeten de straat op!

GUSTAVO:
(Beschermt zijn orchidee) We moeten de regenwouden beschermen!

DAVID:
(Haalt een potje met aarde tevoorschijn) Ik heb hier een zeldzame bodemsoort uit de
Amazone. Fascinerend.

BOB:
Oké, oké, laten we het een beetje gezellig houden. David, jij mag beginnen.



RONDE 1: “WAT IS HET MEEST URGENTE MILIEUPROBLEEM?”

BOB:
David, wat is volgens jou het grootste probleem?

DAVID:
Het verlies van biodiversiteit. We verliezen soorten sneller dan Jane van mening verandert
over haar dieet.

JANE:
(Grijpt haar spandoek) Mijn dieet is een politiek statement!

GRETA:
(Rolt met haar ogen) Het gaat niet om diëten, het gaat om het klimaat!

GUSTAVO:
(Fluistert tegen zijn orchidee) We vergeten de regenwouden.

BOB:
Gustavo, wat is jouw grootste zorg?

GUSTAVO:
De ontbossing! Mensen behandelen de Amazone als een wegwerpzakdoek.

JANE:
(Roept) En de dieren dan? De arme luiaards!

GRETA:
(Zucht) Dieren, bomen, het klimaat – het is allemaal één grote puinhoop!

DAVID:
(Kijkt naar zijn potje aarde) Ik zie hier een micro-organisme dat het met Greta eens is.



RECLAMEBREAK

(Reclamespot voor een app die je helpt je ecologische voetafdruk te verkleinen. Niemand
begrijpt hoe het werkt.)

RONDE 2: “WIE DRAAGT DE MEESTE VERANTWOORDELIJKHEID?”

BOB:
Oké, wie is de schuldige? Jane, jij mag beginnen.

JANE:
(Wappert met haar spandoek) De fossiele industrie! En de politici die hun cheques
incasseren!

GRETA:
(Knikt) Precies! Zij zijn de brandstichters!

GUSTAVO:
(Beschermt zijn orchidee) En de illegale houtkappers! Ze zijn als sprinkhanen!

DAVID:
(Haalt een vergrootglas tevoorschijn) Ik zie hier een sprinkhaan die meer respect heeft voor
de natuur.

BOB:
David, jij bent altijd zo filosofisch. Wie is volgens jou de schuldige?

DAVID:
De mensheid als geheel. We zijn te hebzuchtig, te zelfingenomen.



JANE:
(Roept) En te traag! We moeten in actie komen!

GRETA:
(Zucht) Ja, ja, actie! Altijd maar weer actie!

GUSTAVO:
(Fluistert tegen zijn orchidee) En de regenwouden dan?

RECLAMEBREAK

(Een spot voor kalmeringsthee, ironisch na dit gesprek.)

RONDE 3: “TOEKOMSTVOORSPELLING”

BOB:
Waar staan we over 20 jaar? Greta, jij mag beginnen.

GRETA:
Ik hoop dat we in opstand zijn gekomen, dat we de fossiele industrie hebben verslagen, dat
we een rechtvaardige en duurzame wereld hebben gecreëerd.

JANE:
(Roept) En dat we allemaal veganistisch zijn!

GUSTAVO:
(Beschermt zijn orchidee) En dat de regenwouden weer bloeien!

DAVID:
(Kijkt naar zijn potje aarde) Ik hoop dat er nog micro-organismen zijn om te bestuderen.



BOB:
En wat als we het niet halen?

GRETA:
Dan zal de geschiedenis ons veroordelen!

JANE:
(Roept) En de dieren zullen staken!

GUSTAVO:
(Fluistert tegen zijn orchidee) En de regenwouden zullen ons verstikken met hun laatste
adem.

DAVID:
(Zucht) Dan zullen de micro-organismen het overnemen en een betere wereld creëren.

AFSLUITING

BOB:
Nou, mensen, als dit panel iets bewijst, is het dat de toekomst van onze planeet even
onzeker als fascinerend is. Geef een groot applaus voor Greta, Jane, Gustavo en David! En
onthoud: zelfs als de wereld op stelten staat, kunnen we er nog om lachen – of in ieder geval
proberen. Tot de volgende keer!

[CAMERA ZOOMT UIT – BOB NIPT VAN ZIJN “WODKA?”-MOK, TERWIJL GRETA HAAR
RAPPORTEN ORGANISEERT, JANE HAAR SPANDOEK OPROLT, GUSTAVO ZIJN ORCHIDEE
BEKIJKT EN DAVID NOG STEEDS ZIJN POTJE AARDE ONDERZOEKT.]

Wereld op Stelten: Klimaatverandering – Paniek of Propaganda?



Wereld op Stelten: Klimaatverandering
In deze explosieve aflevering bespreken Greta Thunberg, David Attenborough, Jane Fonda en
Gustavo Petro de staat van onze planeet. Is er nog hoop, of moeten we alvast zwemvliezen
bestellen? Eén ding is zeker: ze zijn het absoluut niet met elkaar eens.

Introductie

Welkom bij ‘Wereld op Stelten’, de enige talkshow waar klimaatactivisten en politici
samenkomen om niet naar elkaar te luisteren. Vandaag bespreken we een vraag die letterlijk
van levensbelang is: Is de wereld nog te redden?

Onze gasten:

Greta Thunberg: Zweedse klimaatactiviste en professioneel boze blik-expert.
David Attenborough: Legendarische documentairemaker, de enige Brit die zelfs een
mierenkolonie kalm kan laten klinken.
Jane Fonda: Actrice, activiste en waarschijnlijk de enige Hollywoodster met een strafblad
door klimaatacties.
Gustavo Petro: President van Colombia en voorstander van een drastische transitie weg
van fossiele brandstoffen.

Is de wereld al verloren?

BOB (Host): Oké, laten we met de deur in huis vallen: hoe erg is het?

Greta Thunberg: Het is een ramp! Een catastrofe! De wereldleiders doen niets en we zijn
op weg naar totale vernietiging!

David Attenborough: Nou, Greta, de natuur is veerkrachtig. Als we nu actie ondernemen,
kunnen we nog veel herstellen.

Jane Fonda: Precies. Maar dan moeten we wél stoppen met subsidies voor oliebedrijven. En



ophouden met al die privéjets!

Gustavo Petro: Fossiele brandstoffen zijn de vijand. Maar rijke landen moeten ophouden te
prediken terwijl ze zelf gewoon doorgaan met vervuilen.

Greta Thunberg: Inderdaad! En toch blijven wereldleiders praten in plaats van doen! Ik ben
het zat!

BOB: Greta, je bent negentien. Wanneer was je niet zat van alles?

Greta: Toen ik vijf was en dacht dat volwassenen competent waren.

Wie is de grootste vervuiler?

BOB: Wie heeft volgens jullie de meeste schuld?

David Attenborough: De mensheid als geheel.

Jane Fonda: Fout! Het zijn de miljardairs en hun eindeloze consumptie!

Gustavo Petro: En de westerse landen, die eeuwenlang hebben geprofiteerd van vervuiling
en nu ineens regels willen opleggen.

Greta Thunberg: En de politici die blijven beloven zonder te leveren. Bla bla bla!

BOB: Wauw. Dit klinkt als een Thanksgiving-diner waar iedereen ruzie maakt over wie de
kalkoen heeft laten aanbranden.

Zijn er oplossingen?

BOB: Oké, laten we eens iets proberen. Wat is jullie oplossing?

David Attenborough: Bescherm de natuur, investeer in hernieuwbare energie, en educatie
is de sleutel.



Greta Thunberg: Stop met fossiele brandstoffen nu!

Jane Fonda: Gelijke belastingen voor bedrijven, en geen enkel excuus meer voor olie-
industrieën.

Gustavo Petro: Rijke landen moeten betalen voor de klimaatcrisis. Zij hebben het
veroorzaakt.

BOB: Hmm. En wat als we gewoon een gigantische airco op Antarctica zetten?

Greta: (boze blik)

Jane Fonda: Serieus?

David Attenborough: Dat… zou niet werken.

BOB: Fijn, ik blijf gewoon bij mijn plan om een bunker te bouwen.

Conclusie

Of je nu denkt dat de wereld ten onder gaat of dat we het nog kunnen redden: één ding is
zeker. Deze mensen gaan het niet eens worden. Wil je meer chaos en verhitte discussies?
Blijf kijken naar ‘Wereld op Stelten’!


