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Park De Mik in Brasschaat: A Photographic Walk Through Time
and Nature

The historic gate blends seamlessly into the
landscape with red stone and medieval charm.

The Gothic Entrance Gate
Since 1830, this neo-Gothic tower gate has marked
the northwest entrance to Park De Mik. Designed
by Charles-Henri Petersen as a romantic “folly”, it
is nearly identical to the medieval Porte d’Auron in
Bourges.

Two cylindrical towers are connected by a pointed
arch with a drawbridge and family crest. Built from
local stone unearthed during pond construction,
the gate is now a protected heritage site of
Brasschaat.
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A noble U-shaped castle surrounded by 37
hectares of English landscape park.

Castle Hof ter Mick
Built in 1785 and expanded in 1830, this castle was
restored after a fire in 1871. It showcases
neoclassical design with Renaissance influences
and once housed a noble family from the Della
Faille lineage.

The surrounding park was designed by landscape
architect Petersen and includes Belgium’s first
American oak, planted here in 1803—before
Belgium even existed.

Black silhouettes among branches: cormorants
watching the water.

Resting Cormorants
Along the pond’s banks, cormorants dry their wings
in the sun. Their dark silhouettes are a striking
contrast against the soft landscape of De Mik.

These skilled fishers are regular guests and often
nest in tall trees above the waterline, offering bird
watchers a moment of quiet observation.
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Bright feathers and ancient trees: exotic life in
unexpected places.

Mandarin Duck & Exotic Species
The colorful mandarin duck is one of many exotic
animals that inhabit the ponds of De Mik. Originally
from East Asia, these ducks likely escaped or were
released from private collections.

They nest in tree hollows and thrive among other
introduced species like yellow-bellied sliders. In the
quiet of the park, these animals have found a new
kind of home.

A massive treetop nest sways above the reedy
island waters.

Grey Herons Nesting
On the central island in the pond, a large colony of
grey herons returns each spring. Their stick nests
balance high in the trees, safe from disturbance.

Herons typically breed from February to May and
migrate to milder climates in winter. Their slow
flight and elegant posture add grace to the
landscape.
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Young goats curiously exploring behind
wooden fences.

Erf De Mik – The Children’s Farm
Near the forest edge lies a charming petting zoo
where children meet goats, ponies and chickens.
Erf De Mik is both a learning space and a cherished
memory for many families.

Volunteers and educators ensure the animals are
cared for, and seasonal events make each visit
unique.

Natural corridors whispering legends in green
silence.

The Golem Beech Trail
The “Golem Trail” leads through towering beech
hedges, designed to evoke mystery and myth.
Named after the legendary figure shaped from
earth, the path invites quiet exploration.

Kids love its narrow turns; adults appreciate its
symbolism and cool shade in summer.
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Cold air and still waters beneath the leafless
sky.

Winter Bridge Scene
In the cold months, De Mik becomes more
contemplative. A wooden bridge connects paths
across frozen water, with ducks gliding slowly
through patches of open pond.

Seasonal stillness and soft light make it an
unexpected favorite for photographers.

Time made stone: a Roman god’s madness
immortalized by the pond.

Saturn Devouring His Son
One of the park’s most dramatic sculptures, this
statue depicts the Roman god Saturn (Kronos)
consuming one of his children—an allegory for
power, time and loss.

Its origin is unknown, though likely 19th-century.
The statue sits across from the Gothic gate, part of
a classical sculpture walk.

Photography & text: Photolus.com
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Park De Mik in Brasschaat: een fotografische wandeling door
natuur en erfgoed

De historische poort met rode steen en
middeleeuwse charme integreert naadloos in

het landschap.

De Neogotische Toegangspoort
Sinds 1830 markeert deze neogotische torenpoort
de noordwestelijke ingang van Park De Mik.
Ontworpen door Charles-Henri Petersen als een
romantische “folly”, is ze nagenoeg identiek aan de
middeleeuwse Porte d’Auron in Bourges.

Twee cilindrische torens zijn verbonden door een
spitsboog met een valbrug en het familiewapen.
Gebouwd uit lokaal gesteente opgegraven tijdens
de aanleg van de vijver, is de poort nu een
beschermd erfgoed van Brasschaat.
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Een statig U-vormig kasteel omgeven door 37
hectare Engels landschapspark.

Kasteel Hof ter Mick
Gebouwd in 1785 en uitgebreid in 1830, werd dit
kasteel na een brand in 1871 hersteld. Het toont
neoklassiek design met Renaissance invloeden en
huisvestte ooit een adellijke familie uit het geslacht
Della Faille.

Het omliggende park werd ontworpen door
landschapsarchitect Petersen en omvat de eerste
Amerikaanse eik van België, hier geplant in 1803
— nog voordat België bestond.

Zwarte silhouetten tussen de takken:
aalscholvers die het water observeren.

Rustende Aalscholvers
Langs de oevers van de vijver drogen aalscholvers
hun vleugels in de zon. Hun donkere silhouetten
vormen een opvallend contrast met het zachte
landschap van De Mik.

Deze bekwame vissers zijn regelmatige gasten en
nestelen vaak in hoge bomen boven de waterlijn,
wat vogelaars een moment van rustige observatie
biedt.
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Felgekleurde veren en eeuwenoude bomen:
exotisch leven op onverwachte plekken.

Mandarijneend & Exotische Soorten
De kleurrijke mandarijneend is een van de vele
exotische dieren die de vijvers van De Mik
bewonen. Oorspronkelijk uit Oost-Azië, zijn deze
eenden waarschijnlijk ontsnapt of vrijgelaten uit
privécollecties.

Ze nestelen in boomholtes en gedijen goed tussen
andere geïntroduceerde soorten zoals
geelbuikschildpadden. In de rust van het park
hebben deze dieren een nieuw soort thuis
gevonden.

Een enorm nest in de boomtoppen zweeft
boven het water aan het rieteiland.

Nestelende Blauwe Reigers
Op het centrale eiland in de vijver keert elk
voorjaar een grote kolonie blauwe reigers terug.
Hun nesten van takken balanceren hoog in de
bomen, veilig tegen verstoring.

Reigers broeden meestal van februari tot mei en
trekken in de winter naar mildere klimaten. Hun
trage vlucht en elegante houding voegen gratie toe
aan het landschap.
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Nieuwsgierige jonge geiten die achter houten
hekken verkennen.

Erf De Mik – De Kinderboerderij
Nabij de bosrand ligt een charmante
kinderboerderij waar kinderen geiten, pony’s en
kippen kunnen ontmoeten. Erf De Mik is zowel een
leerzame plek als een gekoesterde herinnering
voor veel gezinnen.

Vrijwilligers en educatoren zorgen goed voor de
dieren, en seizoensgebonden evenementen maken
elk bezoek uniek.

Natuurlijke gangen die legenden fluisteren in
groene stilte.

Het Golem Beukenpad
Het “Golem Pad” leidt door torenhoge
beukenhagen, ontworpen om mysterie en mythe
op te roepen. Genoemd naar de legendarische
figuur gevormd uit aarde, nodigt het pad uit tot
rustige verkenning.

Kinderen houden van de smalle bochten;
volwassenen waarderen de symboliek en de koele
schaduw in de zomer.
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Koude lucht en stil water onder de bladerloze
hemel.

Winterse Brugscène
In de koude maanden wordt De Mik
contemplatiever. Een houten brug verbindt paden
over bevroren water, met eenden die langzaam
door open plekken in de vijver glijden.

Seizoensgebonden stilte en zacht licht maken het
een onverwachte favoriet voor fotografen.

Tijd in steen: de waanzin van een Romeinse
god vereeuwigd bij de vijver.

Saturnus die zijn zoon verslindt
Een van de meest dramatische sculpturen van het
park, dit beeld toont de Romeinse god Saturnus
(Kronos) die een van zijn kinderen verslindt – een
allegorie voor macht, tijd en verlies.

De oorsprong is onbekend, hoewel waarschijnlijk
19e-eeuws. Het beeld staat tegenover de gotische
poort, als onderdeel van een klassieke
sculpturenwandeling.
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