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De geschiedenis zit vol met vreemde verhalen die vaak worden vergeten, genegeerd
of simpelweg te absurd klinken om waar te zijn. En toch… zijn ze écht gebeurd. Hier
zijn zes van de meest opmerkelijke, vergeten feiten uit het recente en verre
verleden.

� 1. De Muizenoorlog van Nieuw-Zeeland

Op het eiland Big South Cape in Nieuw-Zeeland liep het in de jaren ’60 helemaal uit
de hand. Invasieve muizen hadden zich explosief vermenigvuldigd en bedreigden
het lokale ecosysteem. Katten werden geïntroduceerd om het probleem op te
lossen, maar toen die uitstierven… nam de muizenpopulatie gewoon weer toe. Het
eiland werd letterlijk overgenomen door knaagdieren tot men, tientallen jaren later,
besloot om het eiland radicaal te “ontsmetten” met behulp van gif, helikopters en
ecologen met ijzeren zenuwen.

� 2. Project Habakkuk – Het Vliegdekschip van IJs

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden de Britten een wild idee: een vliegdekschip
bouwen van ijs, vermengd met zaagsel (bekend als pykrete). Dit drijvende monster
moest torpedo’s weerstaan en maandenlang in koude zeeën blijven. Er werd zelfs
een prototype gebouwd op een bevroren meer in Canada. Hoewel het werkte, smolt
het enthousiasme snel toen bleek dat staal en beton toch… iets betrouwbaarder
waren. Toch blijft het een van de vreemdste militaire innovaties ooit bedacht.
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☠️ 3. De Dansplaag van 1518 – Straatsburg’s Macabere
Rave

In juli 1518 begon een vrouw in Straatsburg (toen Heilig Roomse Rijk) plots te
dansen in de straat. En ze bleef dansen. Urenlang. Dagenlang. Binnen een week
sloten zich meer dan 400 mensen aan. Sommigen dansten letterlijk tot ze dood
neervielen. Geen muziek, geen feest, gewoon… dwangmatig dansen. Historici
twijfelen nog steeds: was het vergiftigd graan met een hallucinogeen schimmel
(ergot)? Massapsychose? Demonische bezetenheid? Het blijft een van de vreemdste
collectieve verschijnselen uit de Europese geschiedenis.

� 4. Wojtek – De Soldatenbeer van het Poolse Leger

Wojtek, een Syrische bruine beer, werd als welpje geadopteerd door Poolse soldaten
tijdens WOII in Iran. Hij groeide op als mascotte — en meer dan dat. Wojtek dronk
bier, at sigaretten, en werd zó geliefd dat men hem officieel in het leger opnam. Hij
hielp munitiekratten dragen tijdens de Slag om Monte Cassino. Na de oorlog ging hij
met pensioen in een Schotse dierentuin, waar hij tot zijn dood bezoekers begroette
met een opgestoken poot. Een standbeeld in Edinburgh herinnert nog steeds aan
zijn bizarre militaire loopbaan.

� 5. De Ophanging van Circusolifant Mary (1916)

In Erwin, Tennessee, vond in 1916 een huiveringwekkende gebeurtenis plaats: de
publieke ophanging van een circusolifant. Mary had haar trainer gedood — na
jarenlange mishandeling. In plaats van een vredige oplossing, besloot men tot een
openbare executie met een industriële hijskraan. Duizenden mensen kwamen kijken.
Het incident toont op tragische wijze hoe weinig dierenrechten er toen bestonden,
zelfs voor een dier dat zelf slachtoffer was van menselijk geweld.



☢️ 6. De Radiummeisjes – Lichtgevende Dood

In het begin van de 20e eeuw schilderden jonge vrouwen wijzerplaten met
lichtgevende radiumverf. Ze werden aangemoedigd om hun penselen met de lippen
te scherpen. Radium was toen een “gezondheidsproduct”. Pas jaren later begonnen
hun tanden uit te vallen, botten te splijten, en kanker zich te verspreiden. De
rechtszaak die volgde veranderde de hele Amerikaanse arbeidswetgeving en
maakte radium tot hét symbool van industriële onwetendheid en menselijke tol.

� Meer van dit soort waargebeurde waanzin? Bezoek onze categorie Bizarre Feiten.

De waarheid is soms niet alleen vreemder
dan fictie — ze is ronduit ongelofelijk.
Vergeet wat je dacht te weten over

geschiedenis.
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