Sinds enige tijd laat ik mijn oude dagboek door Al herschrijven. De meeste artikelen op deze
website zijn al door Al bewerkt, wat je wellicht al vermoedde. Nu heb ik een langere tekst uit
het begin van de jaren 2000 door ChatGPT laten herwerken tot een e-book. Dat is geen
eenvoudige taak en kost de nodige tijd.

Ik verwacht mijn kopie tegen het einde van volgende week te ontvangen. Daarna zal ik
bekijken waar en hoe ik het zal publiceren, op deze website of misschien ergens anders. Dat
hangt ervan af of de tekst aan mijn verwachtingen voldoet. Mocht dat niet het geval zijn, dan
zal ik hier het verdere verloop van dit project delen.

Tot later

Een Uur Alleen Boven Zee: Het Tijdzone-Raadseltje van UTC+14

[] Een Uur dat Alleen Bestaat
Boven Zee? Welkom in UTC+14

Wist je dat er momenten zijn waarop het ergens op aarde een bepaald uur is — maar dat
die tijd nergens op land voorkomt, alleen boven de oceaan?

De Uitzonderlijke Tijdzone UTC+14

De aarde is verdeeld in 24 tijdzones, maar de manier waarop landen die zones gebruiken is
allesbehalve logisch. Een van de vreemdste voorbeelden? UTC+14.

Deze tijdzone is de meest oostelijke ter wereld en ligt een volle dag voor de universele
standaardtijd (UTC). Terwijl het in Brussel 11:00 ‘s ochtends is (UTC+1), is het in UTC+14


https://en.wikipedia.org/wiki/UTC%2B14:00

al 01:00 ‘s nachts van de volgende dag.

[] Waar op land komt deze tijd dan wel voor?

Slechts een paar afgelegen eilandjes van Kiribati gebruiken deze tijdzone:

 Kiritimati (Christmas Island) - het grootste bewoonde eiland in UTC+14
e Tabuaeran (Fanning Island) - dunbevolkt, nauwelijks infrastructuur
e Teraina (Washington Island) - beperkt toegankelijk

Op andere momenten dan daar is UTC+14 dus nergens op land actief — enkel boven de
oceaan. Een uur dat letterlijk zweeft boven de zee.

[] Waarom bestaat deze tijdzone uberhaupt?

In 1995 besloot Kiribati om zijn eilandengroepen in één en dezelfde kalenderdag te brengen.
Zo werd de datumgrens verschoven en ontstond UTC+14. Deze aanpassing was uniek: het
gaf Kiribati als eerste land ter wereld toegang tot elke nieuwe dag.

[] Fotorealistische impressie

Een verlaten oceaan bij maanlicht, met enkel een klein palmeneilandje zichtbaar onder de
sterrenhemel. Dit is hoe UTC+14 eruitziet: tijd zonder vast land.


https://en.wikipedia.org/wiki/Kiribati

[] Tijd is relatief, maar soms ook ronduit bizar

De volgende keer dat je op de klok kijkt en het is 11 uur in Brussel, bedenk dan dat er elders
op de wereld een uur bestaat... dat alleen boven zee leeft.

Een uur zonder land. UTC+14.



