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Soms zoek je naar een woord voor iets wat nog geen naam heeft. En dus heb ik er
zelf maar eentje uitgevonden: transflectie. Nee, je vindt het (nog) niet in Van Dale,
maar geef het tijd. Transflectie is wat ik doe: ik reflecteer, transformeer die
reflectie, en geef ze vorm als een persoonlijke waarheid. Zo ben ik een
transflectueel. Aangenaam.

Goddelijke Slechtheid & De Parasieten van de
Dode Hoek
We leven in een tijd waarin sommigen lijken te beschikken over een soort
goddelijke slechtheid. Ze doen wat ze willen, worden nooit gecorrigeerd, en lijken
beschermd door iets dat boven de wet staat. Misschien een geschenk van de
kosmos? Of gewoon een structurele fout in het systeem?

Ondertussen huizen er parasieten in de dode hoeken van onze geest. Ze huizen en
kriebelen daar waar wij net niet bij kunnen. Ze zijn onzichtbaar, manipulatief en
hardnekkig—net als de slechterik in die ene aflevering van Mannix die je pas
uitschakelt als je achteruit durft schieten.

Supermarktnormen & De Perfectie-Illusie
Vrijheid? Ja hoor, die hebben we… in theorie. Maar wie erbij wil horen, moet netjes
in het juiste rekje passen. Onze maatschappij is één grote supermarkt waar
afwijking wordt herverpakt met een kortingssticker.

Vooruitgang? Die gaat niet altijd omhoog. Soms is vooruitgang een stap achteruit.
Of opzij. Of gewoon gaan zitten en weigeren mee te doen aan het circus.



Het Wapen, De Fallus & De Wereld
In vele culturen (vooral waar de wereld “derde” wordt genoemd) is het wapen een
verlengstuk van de mannelijke identiteit. Haal het weg, en je laat hen in hun blootje
staan—letterlijk en figuurlijk. Een cultuurverandering vereist meer dan
ontwapening; het vraagt blootlegging van wat eronder ligt.

Vrouwen, Babylon en Babyfoons
Tussen Babylon en babyfoon ligt een oceaan aan misverstanden. Meer hoef ik daar
niet over te zeggen. (Of misschien wel, maar dat bewaar ik voor een andere post.)

Homoseksualiteit, Kikkers en Evolutiepaniek
Als een priester zegt dat homoseksualiteit “niet normaal” is, dan moet hij beter zijn
huiswerk doen. Misschien is het “niet natuurlijk” in zijn ogen—hoewel de
hermafrodiete kikker daar anders over denkt. Wat we natuurlijk wél zouden moeten
doen? De kwaliteit van onze omgeving verbeteren in plaats van luid toeterend
richting ondergang te marcheren.

Levenswinst is Niet Incasseerbaar
Het leven is een gokspel. Soms denk je dat je wint, maar er is geen kassa om je
winst op te halen. Je moet blijven spelen tot de dobbelsteen breekt. En zelfs dan is
het, het huis dat wint.

Zwijmelend het Licht Tegemoet
En dan, op een verlaten plein, zwijmelen de kinderen des lichts de straat uit als
herfstbladeren. Ze roepen: “Red ons, oh ster!”

Maar het enige antwoord is een echo. Of een kogel. Of gewoon stilte.

Conclusie: Wees niet te perfect
Want zoals Jezus kan bevestigen: God vraagt graag volmaakte lammetjes… om te
offeren.



Wil je meer van dit soort hersenkronkels lezen? Volg de blog, sla de supermarkt
over, en oefen alvast op achterwaarts schieten in het spiegelpaleis van je eigen
hoofd.


