Microsoft: van Windows 95 tot vandaag blijft de toren van Babel groeien

Microsoft: van Windows 95 tot vandaag, een toren van
Babel

Het begon allemaal in 1995 met Windows 95. Voor velen een openbaring, voor anderen het
startschot van een levenslange haat-liefdeverhouding. Anno nu lijkt Microsoft uitgegroeid
tot een digitale toren van Babel. Zoveel functies, lagen en updates dat ik me oprecht afvraag
of ze er zelf nog aan uit kunnen. En ik? Ik verlies er vaak zdveel tijd mee dat ik al vergeten
ben wat ik eigenlijk wilde doen tegen de tijd dat alles eindelijk klaar is met laden, upgraden
en beveiligen.

De grootste frustraties met Microsoft (persoonlijk getest)

» Updates op de verkeerde momenten - Je wil even snel iets openen, en plots beslist
Windows dat het nu tijd is voor een “kritische update”. Tegen dat mijn computer terug
paraat is, ben ik mijn idee kwijt.

» Beveiliging boven gebruiksgemak - Wachtwoorden, bevestigingen, dubbele logins.
Goed bedoeld, maar ik voel me vaker systeembeheerder dan gewoon gebruiker die
even iets wil doen.

* Een overvolle gereedschapskist - In Office zit meer gereedschap dan een gemiddeld
bouwbedrijf. Alleen: waar zit die simpele functie die ik net nl nodig heb? Ondertussen
gaat er weer kostbare tijd verloren.

* Cloud-drang en accounts - “Meld je aan met je Microsoft-account!” - terwijl ik
gewoon een bestand op mijn bureaublad wilde bewaren. Ik zweer dat OneDrive meer
vastberaden is dan ikzelf.

« Instellingen in tweevoud - Moet ik nu in het klassieke Configuratiescherm zijn of in
de moderne Instellingen-app? Het voelt alsof Windows zelf de weg kwijt is.

Herkenbaar? Je bent niet alleen

Het internet staat vol forums waar mensen hun Microsoft-frustraties spuien. Blijkbaar ben
ik niet de enige die al halverwege een update zijn originele idee vergeten is. Het is bijna
tragikomisch: je start je computer vol motivatie, en eindigt met een blauw scherm en een
hoofd vol vraagtekens.

Misschien is dat stiekem Microsofts strategie: als je toch niet meer weet wat je wilde doen,
kan je ook niets fout doen. Efficient, toch?



Conclusie: de eeuwige liefde-haat

Microsoft is overal en dat zal ook niet snel veranderen. Maar het blijft een merkwaardige
paradox: producten die ontworpen zijn om ons efficiénter te maken, maar die ons vaak net
het tegenovergestelde bezorgen. Sinds 1995 lijkt de toren van Babel alleen maar hoger
geworden - en ik vraag me steeds vaker af of de bouwers er zelf nog aan uit raken.

Tot die dag blijf ik mezelf troosten met een sarcastische glimlach. En ja, tegen dat ik deze
blog klaar had, was ik alweer vergeten wat ik eigenlijk in Word wilde openen. Dank u,
Microsoft.

Herken je dit? Laat gerust een reactie achter - misschien kunnen we samen een lijst
aanleggen van de meest absurde Microsoft-momenten ooit.
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