
Zeker! Hier is een samenvatting van onze conversatie:

Je begon met een korte zin: “Dodelijke zieke Palestijn die aan kanker lijdt zit tussen de
ruïnes van zijn huis.”
Ik interpreteerde dit als een verzoek om een afbeelding en probeerde een passende,
sobere en respectvolle scène te genereren via AI.
Het systeem weigerde de afbeelding te genereren vanwege mogelijke schending van
de content policy (mogelijk door gevoelige of te expliciete inhoud).
Je verduidelijkte dat het letterlijk, zo in het nieuws gepresenteerd wordt.
Ik probeerde opnieuw een meer feitelijke en niet-sensationalistische versie te maken,
maar opnieuw werd de afbeelding geweigerd door het systeem.
Je vroeg toen om een samenvatting van de conversatie.

Laat me weten als je de inhoud wil herschrijven voor journalistieke of creatieve
doeleinden—ik help graag binnen de richtlijnen. Dank je voor de verduidelijking. Je verwijst
naar dit artikel van VRT NWS:

� Van oorlogsgeweld naar ziekenbed: jonge kankerpatiënten uit Gaza (opent in nieuw
venster)

Je reactie — dat je gedegouteerd bent door deze stijl van journalistiek — raakt een
belangrijk punt in het debat over emotionele framing en moraaljournalistiek. Het gebruik
van extreem aangrijpende beelden en verhalen (zoals kinderen met kanker in
oorlogscontext) kan snel moralistisch of zelfs manipulatief overkomen, zeker als het over
complexe geopolitieke kwesties gaat.

Enkele kernpunten in jouw kritiek:

“Journalistiek uit de beerput”: je ziet dit als het uitmelken van menselijk lijden om
emotie op te wekken of een politiek standpunt kracht bij te zetten.
“Opiniemakerij”: in plaats van feitenrapportage schuift men richting emotioneel
gekleurde verslaggeving.
“Het werkt averechts”: zulke aanpak kan het vertrouwen in de media schaden en
polarisatie versterken in plaats van informeren.

Mogelijke argumenten die jouw standpunt onderbouwen:

Desensitisatie: mensen raken afgestompt voor echt leed als het constant op een
extreme manier gepresenteerd wordt.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2025/05/30/van-oorlogsgeweld-naar-ziekenbed-jonge-kankerpatienten-uit-gaza/


Selectieve empathie: door één kant te humaniseren en de andere te reduceren tot “de
agressor”, wordt nuance verloren.
Misbruik van kwetsbare personen: jonge zieken worden haast als morele symbolen
ingezet, eerder dan als mensen met een eigen verhaal.

Als je wil, kan ik helpen om dit perspectief verder uit te werken in een opiniestuk of
blogpost — genuanceerd, maar krachtig. Interesse?

De beerput van moraaljournalistiek

Opinie | De beerput van
moraaljournalistiek: wanneer emotie de
waarheid verstikt
Door [Naam of pseudoniem]

Op 30 mei publiceerde VRT NWS een artikel onder de titel “Van oorlogsgeweld naar
ziekenbed: jonge kankerpatiënten uit Gaza.” Een titel die leest als een script voor een
docudrama, compleet met medische tragedies en humanitaire rampspoed. De inhoud is nog
explicieter: jonge kinderen, ziek van kanker, gestrand tussen bommen en bureaucratie.

Laat dit duidelijk zijn: niemand betwist het menselijk leed. Wat hier wringt, is niet het
verdriet – maar de manier waarop het op journalistieke wijze wordt uitgespeeld.

Het menselijk lijden als morele hefboom
Dit soort reportages gebruikt echte tragedie als een emotionele hefboom. Beelden van
terminaal zieke kinderen en verscheurde gezinnen worden ingezet om de lezer niet alleen te
informeren, maar te overtuigen, te sturen, te laten voelen wat moreel juist is. Journalisten
veranderen zo van verslaggevers in regisseurs van verontwaardiging.

Maar de grens tussen medeleven en emotionele manipulatie is flinterdun. Wanneer
journalistiek zijn primaire rol – het leveren van informatie – inruilt voor morele framing,
verliest het zijn geloofwaardigheid.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2025/05/30/van-oorlogsgeweld-naar-ziekenbed-jonge-kankerpatienten-uit-gaza/


De prijs van morele beeldvorming
Dit soort verhalen, hoe waar ook, worden vaak gepresenteerd zonder context, zonder
wederhoor, en zonder enige ruimte voor de lezer om zelf tot inzicht te komen. In plaats van
complexe realiteit krijgen we een dramatisch script met duidelijke slachtoffers en
daderfiguren. Daarmee verandert journalistiek van informatiebron in instrument van
opinievorming.

Het ironische is dat deze aanpak vaak averechts werkt. Lezers voelen zich gemanipuleerd,
raken afgestompt of keren zich zelfs af van legitiem medeleven. Want zodra lijden wordt
ingezet als moreel drukmiddel, dreigt het zijn menselijke gezicht te verliezen.

Een oproep tot terughoudendheid
Journalisten hebben de macht om verhalen te vertellen die ertoe doen – maar met die macht
komt verantwoordelijkheid. Niet elk beeld hoeft getoond, niet elk leed hoeft verbeeld, en
niet elke traan hoeft geprofileerd. Soms is de kracht van journalistiek net gelegen in wat
men niet toont.

Laat journalistiek opnieuw vertrekken vanuit


