
Paniek
Panisch ga ik opzij voor angst die de mijne niet is, voor de flop die ik niet zien kan, voor de
scène van het viswijf en de hemelse maagd.
Het zijn luchtige dromen vol licht, waarheid, zuiverheid en waarachtigheid.
Mozessen en Jezussen die niet kunnen bevrijden, maar toch hun betekenis hebben.

En er is niemand alleen in de wereld, alleen niemand!

Ik wil zanger worden! (21/12/12)
Stopt na toch me bleiten8
Ik zen er echt bekan
‘t Is nog 150 meter
legt men part moar in de pan

‘k Zen nen ouwe vent ont worre

‘k Gon eikes bakken (Dit is wel een experimenteel nummer)

Zoals ge kunt zien heb ik maar weinig inspiratie de laatste tijd.

Test Vagina
Alvorens in het net te gaan kan je toch maar beter eerst een testvagina gebruiken!

Onszelf
Zie ze doen
Zie me doen mezelf
Beter

eten en drinken en voeten wassen
zie ze doen
zie me doen mezelf
neen

zie ze doen



de liefde uit de toon
zie me doen mezelf
neen

zie ze doen jaloezie
de motor van succes
zie me doen mezelf
neen

welf jezelf
je doen jezelf
prijsloos doen onszelf
ja…

Ze
Ze ze ze ze ze ze, ze ze, ze ze, ze ze ze ze ze ze, da capo, ze ze…

Border
I try to keep myself to the rules, but somewhere there is a voice in me that tells me to
continue to explore. Those borders are well, and they move me, but sometimes it is quite
solitary! The satisfaction of implied covetousness is a street without end, as an apple which
matures and asks to be consumed before it rots. But where does the border lie? Too green,
too ripe, and eat we must nevertheless! There is no science that can tell us when to consume
and no one can tell

Grenzen
Ik probeer me aan de regeltjes te houden, maar ergens is er een stemmetje in mij dat me
zegt om toch maar de grenzen te blijven verkennen. Die grenzen zijn goed, en ze verleggen
ook, maar soms is het wel erg eenzaam! De voldoening van ingehouden begeerte is een
straatje zonder einde. Ooit moet het hek van de dam en waar ligt dan de grens? Net voor de
dood denk ik dan, en ook niet eerder, want anders was het tevergeefs! Als een appel die rijpt
en vraagt om gegeten te worden nog voor hij rot wordt. Maar waar ligt de grens? Te groen, te
rijp, en eten moeten we toch! Is er een wetenschap die zeggen kan te consumeren… nu!



The place to be
The other day I was at the place to be, but I got lost in the crowd
My hands and wrists gently asked for love
But nobody listened
Love became a footnote, suddenly, and I wondered why?
The master worked at the dump, the doctor was cutting his client, redheated and drunk and
the liar had a new girlfriend too!
So I became sad and drunk and saw the show without any comment.
Sitting on a chair like a wooden doll
It felt like someone had planned it all for me and no more or less
The selfish children of a lesser God

O lispellend blondje fijn
O Lispellende krinkelende schone ding
met ‘t zwarte kabotseken aan,
wat zien ik toch geren uw kopke flink
al lispelend door ‘t leven gaan!
Gij leeft en gij roert en gij loopt zo snel,
al zie ‘k u noch arrem noch been;
gij wendt en gij weet uwen weg zo wel,
al zie ‘k u geen ooge, geen één.
Wat waart, of wat zijt, of wat zult gij zijn?
Verklaar het en zeg het mij, toe!
Wat zijt gij toch blinkend, blondje fijn,
dat nimmer van praten zijt moe?
Gij loopt over van ‘t spraakwater klaar,
en ‘t water niet meer en verroert
dan of het een gladdige tong betaamt,
dat stille over ‘t waterke voert.
o Blondje, Blondje, zegt mij dan, –
net twintigen zijt gij en meer,
en is er geen een die ‘t mij zeggen kan: –



Wat lispelt en wat lispelt gij zo zeer?
Gij lispelt, en weet ‘t en ‘t niet meer,
gij lispelt, en ‘t is er uit en ‘t is weg;
geen mens en weet er wat dat bediedt:

Zuchtje wind!
De vlegel in mij kan zich hier perfect uitleven op het internet. Spijtig dat het vlees niet volgt.
Want hoe bloot zijn de maagden nog?
Hoe naakter de lust, hoe naakter het verlangen!
Ik voel me als op een vlot dat langzaam van de kust afdrijft.
Mijn handen zoekend, mijn vingertoppen gestrekt. Als in een Rubens waar de hemel de aarde
een hand rijkt, doch, te kort schiet.
Als ik maar niet omsla, denk ik dan!
De vertwijfeling in haar ogen spreekt boekdelen, terwijl de wind ook het laatste zuchtje hoop
met zich meeneemt.

Suggestief fietspad!
Een vrouw is als een suggestief fietspad.
Het ligt er wel, denk je, maar eigenlijk ook niet.
Het leidt je ergens naartoe, denk je, maar uiteindelijk ook niet.

Het kon niet!
Het kon… en het was…
Het kon niet… en het was niet!

Kutjes van de foor!
Kutjes van de foor
De toertjes van de catwalk
Hijgerigheid van ronde vormen
Laurent weet wat goed is!
Ik sla het op in de map: Geobsedeerde bestanden

Op het WK atletiek moest een vrouw haar worp herhalen. Omdat ze echter over de tijdslimiet



ging, werd ze gediskwalificeerd!
Bij beschietingen in Irak zijn drie talloren volledig verwoest!
Ik heb zin om de wereld te verbazen met ongehoorde onzin, maar ben ik daar wel voor nodig!
Aandacht: gelieve aan de toog te blijven hangen, de nacht is nog niet voorbij!
Hoe meer golfers min gaan, hoe meer hun rekening plus wordt. Zou bij mijn bank ook wel
mogen!
Ik heb vannacht gedroomd dat Marsipulamis ook seks heeft.
De verdwaasde brandweerman leed aan een zware “burn-out”.
Zeg in plaats van “SHIT” beter: “datgene wat den beerput doet stinken.”
Zeg in plaats van deodorant: “datgene wat je gebruikt als je al een hele week dezelfde kleren
draagt en te lui bent om verse aan te trekken.”
Hoe kwamen de indianen in Amerika? De vogels namen het zaad mee op hun lange tocht.
Door hun uitwerpselen kwam dat zaad op de vruchtbare Amerikaanse grond terecht, waaruit
een volk ontstond. Vandaar dat zij zich tot op heden tooien met vogelveren…
De moderne profeet rustte uit op een rots in de woestijn, diep in overpeinzing verzonken, en
zipte aan zijn sprinkhanendrink.
Dag van de gehoorzaamheid! Iedereen moet die dag in bed blijven liggen; dan kan je niets
verkeerd doen. Iedereen kan in zijn geest rotte eieren en tomaten naar zijn vijanden gooien.
Ik heb net de rioolverstoppingsrobot uitgevonden. Als je iemand niet kunt luchten, kun je dat
ding doorspoelen in zijn wc. De robot spreidt halverwege de rioolbuis zijn beentjes en zet zich
vast. Zeer aan te raden in flatgebouwen op de lagere verdiepingen.
Waar zitten de mooie meisjes op een maandagavond? Thuis!
Waar zitten de lelijke meisjes op een maandagavond? In café De Vlindertjes.
Jurine Plasmans! Wat een weerzien, wekkend mijn verlangens!
Zeg niet “Mietje”, maar “Gastronaut”.
The sound of sounds: Ne Scheet.
Omelet: Volzet.
Taverne Braaklucht.
“Ik zit met een probleem,” zei de drankzuchtige: “Mijn leven is een soep.”
Klein Duimpje en Prinses Oogspleetje.
“Papa, kijk, die vrouw loopt als een homo.”
Tegenwoordig moet je opletten dat je niet té veel oplet.



Zeg niet “junkie”, maar “Pharmazaan(tje)”.
Wanneer een song eindeloos vervelend aansleept, zeg dan: “Oh, luister, de ballade van de
slappe penis.”
Ik had gisteren een bijna “hole”-ervaring tijdens het golven. Macho’s vullen dit maar in zoals
ze zelf willen.
Bin Laden leeft momenteel in Schotland. Zijn nieuwe naam: Ben Mc Laden.
Leen nooit geld aan iemand. Ooit heeft iemand 5000 euro geleend aan een vrouw voor
plastische chirurgie, en nu kan hij haar niet meer vinden. Hij zou bij God niet meer weten hoe
ze eruitziet.
In de pita-zaak vroeg men mij of het kip of schaap moest zijn. “Doe maar kadaver,” zei ik.
Wat zong de leverancier: “Lang zal hij leevren, lang zal hij leevren, lang zal hij leevren in de
gloria.”
Er was een tijd dat de mensheid sokken droeg!
Wat heeft een gevlekte tijger meer dan een ongevlekte tijger?!
“Mijn aars, zingt Brahms!” (Ik heb een wind gelaten.)
Goedenavond! Hoe kan ik u tot last zijn?
Wat krijg je als je met een briefje van vijf euro een rekening van honderd euro wilt betalen?
Beursnullen!
Hoe heet plantaardige diesel? Gasolive!
Waarom mag men niet meer roken op openbare plaatsen? Omdat er gevaar is voor
exploderende moslims.
Man tegen zijn vijand: “Mijn vrouw klaagt dat je te weinig vijand bent voor haar de laatste
tijd. Het wordt tijd dat je daar wat aan doet!”
Over kunst zei de critikus: “Ge moet weten… dat is nog van voor den tijd van Jefke… Joske
stak toen al dode beesten in een kaske…”
We stammen af van de apen, zeggen ze… en dan maar klagen dat we beesten zijn!

GESCHRIFT

De zee was mijn vriendin, de lucht mijn minnares, de aarde een vriend voor eeuwig, de
maan, een bondgenoot, het zout, mijn huwelijk met de zee, zwalpend, eeuwig op en neer…



Wat, als het nu eens niet was. Als het allemaal nog komen moest? Dan hoefde ik nu niet te
wenen, om je hoofd dat niets begrijpt, niets begrijpen kan, alleen maar opkijken, naar de
sterren van je verlangen.

Ik voel je lippen op mijn aangezicht, en het zegt me veel. Ik ruik je, jij papier, en ik weet, dat
jij het bent. Lekker stuk geschrift, lik me, lig aan mijn voeten! Waar is de zon, waar het vuur?
Hete klei, en pulp, en vuur, ha zon! Geef jezelf aan mij, van dat mooie, dat zonnige, je liefste
dromen.

Tiens, ze zijn allemaal gestorven, en ik wacht, op jou, je tong, je leven, je hebt het me
allemaal nagelaten. Schrijvers, massamoordenaars, massa’s, massa’s. De nacht verheft me.
Nog even en de dag breekt aan. Laat de doden de doden nu maar begraven, en onze liefde
zij in ons, jij en ik, voor eeuwig, geschrift!
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